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				Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn. 
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Trước nơi Nhựt-tảo đốt tàu, Sau nơi Rạch-giá đánh nhầu hoản kinh.

Thương thay mấy lúc tang tành, Rồi ra Phú-quốc ẫn danh tìm tàng.

Lâm cơ túng thế phải hàng, Phép công xữ tại Kiên-giang bấy chầy.

Bại thành nào kể dở hay, Đã liều một chết ruỗi may cho rồi.

Cữa-dương sóng bỗ dập dồi, Cám người nghĩa khí gặp hồi điêu linh.

Cổ-công, Cổ-cúc, xanh quanh, Hòn-tràm giáp giái chổ ranh Xiêm là.

Đặt làm Thương-chánh một tòa, Quan quân dinh dảy cữa nhà phân minh.

Ghe buôn đến đó tạm đình, Ghé vào đóng thuế công bình rồi đi.

Tàu đò tháng đặng vài kỳ, Hãi tân một chổ phải thì thạnh sung.

Hà-tiên ít ruộng nhiều giồng, Người xài lúa gạo phải dùng các nơi.

Non nhơn nước trí thảnh thơi, Thơ bài ngâm vịnh thú chơi thanh nhàn.

Hải-nam tàu cũng năn sang, Bán qua mua lại hóa hàng thường xuyên.

Trường quan qui củ khuôn viên, Chữ nhu cũng có trường riêng của mình.
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Châu-Đốc
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Châu-đốc phong cảnh thi:





Vui xem Châu-đốc cảnh thêm xinh,

Nhớ thuở Thoại-hầu trấn Vĩnh-thanh.

Sông-trước sông-sau chia tả hữu,

Núi-sam Núi-két dấu anh linh.

Rạch ngòi giồng án không cùng lợi,

Cá mắm tầm tơ đệ nhứt danh.

May có Tú-Thường người biết học,

Ra công dạy dổ trẻ mày xanh.









Châu-đốc nguyên trấn Vỉnh-thanh, Đặt đồn Châu-đốc lủy thành vẻn vang.

Sau phân làm tĩnh An-giang, Nay Châu-đốc hạt sữa sang chỉnh tề.

Trước sông đá cẩn bực lề, Bố-đường cao rộng tư bề quan nghiêm.

Hình như tiên cảnh lặng yêm, Nhơn dân lạc nghiệp lư diêm mật trù.

Sông quanh uống khúc tợ cù. Châu-thành phố xá giai cù đoan trang.

Nhứt là ngã lộ Tây-an, Thẳng ngay rộng lớn lưởng bàn có mương.

Lâu nay thiên-hạ kêu thường, Mương sâu mương cạn theo đường phân minh.

Thường niên ngư biết mảng dinh, Dân mua thủy lợi lợi sanh trăm ngàn.

Mười tổng chín mươi chín làng, Ai ai cũng ở nhà sàng cao chưn.

Bởi mùa nước ngập không chừng, Khi to khi nhỏ đầy lưng khó dè.
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