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				Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn. 
					Thi rằng:










Vản biết cang mà có ích chi,

Ngay vua dốc vẹn chữ nhơn nghì.

Giạ đài một giấc an tuyền nhưởng,

Trời đất cao dày lẻ chứng tri.




Khi Thập-thường-thị đã giết Lưu-Đào Trần-Đàm rồi thì lại
giã chiếu vua phong cho Tôn-Kiên làm Thái-thú nơi Trường-sa, mà khiến phải đam binh qua dẹp giặc Khu-Tinh. Chưa
mảng hai tháng thì Tôn-Kiên dẹp đặng giặc ấy đã bình tịnh.
Rồi thượng sớ mà báo thiệp về trào; chiếu phong Tôn-Kiên
làm quan Ô-trình-hầu.

Thập-thường-thị lại làm biểu chiếu mà phong Lưu-Ngu làm
U-châu-mục, khiến phải đem binh qua Ngư-dương mà dẹp
Trương-Cữ và Trương-Thuần, khi ấy Lưu-Khôi viết thơ tiếng
cữ Lưu-Bị. Lưu-Bị qua ra mắt Lưu-Ngu, Lưu-Ngu trọng
đãi Lưu-Bị, cho làm chức Đô-húy. Rồi sai ba anh em dẩn
binh thẵng đến ổ giặc, thì Lưu-Bị thắng luôn ba bốn trận, giết
Trương-Cữ và Trương-Thuần. Còn quân giặc đều hàng phục.

Từ ấy Ngư-dương bình an. Lưu-Ngu thượng biểu mà kể
công lao cũa Lưu-Bị. Triều-đình hạ chĩ tha tội đánh Đốc-Bưu, thăng cho chức Hạ-mật–thừa; cách ít ngày lại thăng chức
Cao-đường-húy.

Công-tôn-Toản lại thượng sớ mà tâu rằng: « Khi trước
Lưu-Bị dẹp giặc Huỳnh-cân, nhiều trận công khổ. » Triều-đình
phong làm Biệt-bộ Tư-mã, lại lãnh chức Tri-huyện, nơi Bình-nguyên. Nguyên huyện Bình-nguyện, thành trì kiên cố, lương
tiền binh mã đều có sẳn. Từ khi Lưu-Bị ra làm huyện thì ba
anh em cũng đặng thanh nhàn. Triều-đình lại gia phong
Lưu-Ngư làm quan Thái-húy.

Người đời sau có bài thi mà than thở thời vận Lưu-Bị.


					Thi rằng:










Trải bao tàn khổ dạ không sờn.

Hào kiệt ngày nay tạm nghĩ chơn.

Cữu ngũ rồng bay còn đợi thuỡ,

Bầy dân ngựa rướt vịnh câu đờn.

Vầng mây hội-hiệp trang tài ngỏ,

Ngọn gió lai rai tiếng huệ hờn.

Khen bấy Lưu-khôi lòng nghỉa khí

Thỉ chung bảo bọc cùng là ơn
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