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Mont-Carmel cất lâu đời,[1]
Vào coi tượng vẽ cùng coi cái đèn.

Của thành phố quiên tiền làm cúng, 565

Lúc thiên thời, cầu khẩn rồi yên.
Nhiều nhà thờ khác cũng xinh,
Cũng nhiều hình tượng cũng in như vầy.
De la Garde, chỗ nầy cao lắm,[2]

Có cái chuông, nổi tám ngàn cân. 570
Đo từ trên chót tới chân,
Và lầu và núi ước gần hai trăm.

Lầu chuông bốn mươi lăm thước chẳn,

Còn lầu tròn, cũng đặng mười lăm.
Bề ngang tới chín thước năm, 575
Đều dùng cẩm thạch mà làm thân trong.

Trên chót có hình đồng lớn quá,

Nổi bốn mươi lăm tạ nặng lung.
Còn đồ sắt đúc đở chung,
Một trăm mười tạ kể công muôn vàn. 580

Trong hình ấy, có than khu ốc,

Từ trên đầu, đi tột tới chưng.
Hình làm chín thước cao hung,
Bà Marie đứng tay bồng Jésus.[3]

Tại chỗ đó, thầy tu thường đến, 585

Tỏ lòng ra, kính mến trực tình.
Biết bao nhiêu kẻ tu hành,
Dốc nguyền trọn giữ lòng trinh cả đời.

Hiếm con gái, ở nơi nhà phước,

Bộn con trai, vào hược nhà dòng. 590
Ra xưng cha, hoặc xưng ông,
Gái tu gọi chị, dày công kêu bà.

Đạo thiên chúa, cùng là đạo khác,

Lập đền thờ, lập các giản kinh.
Đàn bà có tánh hay tin, 595
Nghe ra các nước đều in cũng kỳ.

Có nhiều kẻ lỡ thì chích bạn,

Bỏ đi tu cho lảng cơn sầu.
Người thì trốn thuế tránh xâu,
Tính bề làm biếng cạo đầu đi tu. 600





	▲ Mont-Carmel = Mông-ca-men. —

	▲ De la Garde = Đơ-la-gát. —

	▲ Marie = Ma-ri. — Jésus = Giê-du.
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